Daglicht

Uit chaos van lakens en
voorgevoel opgestaan, gordijnen
operi, de radio aan, was
plotseling Scarlatti
heel helder te verstaan:

Nu alles is zoals het is geworden,
nu alles is zoals het is
komt het, hoewel, misschien
hoewel, tenslotte nog in orde.
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